
Zie mij vallen1        Voor Jo Morreel 

Ernst Bohlmeijer 

 

Ik vloek, ik tier, 

Ik sla om me heen 

Ik daag je uit 

Ik kwets je tot op het bot. 

 

Noem me een rebel 

Noem me een lastpak 

Maar zet me niet  

bij de berg van afvalligen. 

 

Dompel me niet onder in medelijden 

Smoor me niet in liefde 

Maar laat me rustig bedaren  

In de nabijheid van je hart. 

 

Zet mij op mijn plaats 

Schud me door elkaar 

Maar wel met ogen 

vol houvast. 

 

Geloof in mij 

Want ik ben het kwijt 

En ik weet niet hoe ik 

het je beleefd moet vragen. 

 

Geloof in mij 

En we doorleven samen  

Geloof in mij 

En ik geef je de wereld terug. 
                                                        
1 Ter gelegenheid van het congres positieve educatie 15 november 2018 



 


